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Plnk el op 23 februari 2024,

Vanaf 16.00 uur in Grand Café Blauw, Theater de Omval

De borrel, vergezeld van een vlees- of vega-bitterbal is ook in dit
nieuwe jaar op de laatste vrijdag van de maand. Je bent vanaf 16.00 uur welkom
in onze huiskamer: Grand Café Blauw.



Terugblik Pink Diemen Spelletjesavond 17 januari 2024

Door Marianne van Staa

Een speelse Pink avond
Twaalf Pink Diemen spelliefhebbers en Jeroen Klaasse waren door de laatste
restjes sneeuw naar Café Blauw gekomen om te genieten van spellen uit de
verzameling van Jeroen. Uit de ondertussen bekende tas kwamen weer een stuk
of 6 dozen tevoorschijn.
Er werd besloten in twee groepen te spelen en de eerste groep ging in ‘Ready
Set Bet' onder leiding van Jeroen naar de paardenraces om te wedden. Het
streven was natuurlijk om met zoveel mogelijk geld te eindigen.

De tweede groep koos voor het spel "Trans Europa’. Hoewel wij bij deze titel
onze eigen associaties hadden was de speluitdaging om met railverbindingen als
eerste een vijftal steden met elkaar te verbinden.

Beide groepen hebben zich prima vermaakt en er gingen stemmen op deze beide
spellen nogmaals te mogen spelen. Een nieuw avond in het voorjaar wordt dus snel
afgesproken.



Terugblik Pink Diemen borrel op 26 januari 2024

Door Lodewijk de Zwart

Het was een drukbezochte borrel met geanimeerde gesprekken. Onze zeer
gewaardeerde gastvouw op de vrijdagmiddag in Grand Café Blauw, Tamara, had al
een flinke tafel voor ons gereserveerd. Ze had dus een vooruitziende blik, want
het was druk die middag in het café. Maar ze had nooit kunnen voorzien dat we
later nog tafels moesten aanschuiven, want er kwamen steeds meer mensen bij.
En veel van ons hadden ruim de tijd, want zouden ook in de Omval eten om
vervolgens naar de film (Maestro, over Leonard Bernstein) te gaan.
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Opvallend (en heel fijn om te zien) vond ik dat er uiteindelijk, net als bij de start
van Pink Diemen, weer een evenwicht was tussen mannen en vrouwen, of als je wil
flikkers en potten. En zo zou het altijd moeten zijn.

Activiteiten in de omgeving

Verzameld door Marianne van Staa

Tentoonstelling Wie danst is vrij’

Tot 18 februari kun je nog op dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur en
Zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur in het Stadsarchief naar de
tentoonstelling ‘Wie danst is vrij' over de legendarische clubscene van 1980 tot
nu.

De regenboog gemeenschap en clubcultuur zijn sterk met elkaar verbonden. In
de nacht is meer ruimte om jezelf te zijn. Clubs kunnen veilige(re) havens zijn



waar queerness gevierd wordt en mensen hun identiteit kunnen verkennen zonder
veroordeeld of gediscrimineerd te worden.

Als je vroeger de hele nacht in Amsterdam hebt gedanst, wordt deze
tentoonstelling een viering van die onvergetelijke momenten. Beleef de beats
opnieuw, geniet van de herinneringen en laat de muziek je mee terug nemen.

Centrale maandborrel/ Roze stadsdorp Amsterdam

Dinsdag 20 februari van 17:00 - 19:30 uur is de Centrale maandborrel van het
Roze Stadsdorp Amsterdam. Locatie: Q Factory, Atlantisplein 1 (Oostpoort).
Lekker dicht bij Diemen deze maand en dus alle kans om elkaar daar te treffen.

Boekentip

Door Frits Bloemink

SITUATIE GEWIJZIGD

‘Liefde is als ik na een lange werkdag zorgvuldig mijn make-up verwijder, terwij/
hij die van haar, na zjjn werkdag, zorgvuldig aanbrengt”schrijft Patricia van
Laerhoven als motto voorin haar pas verschenen boek “Situatie gewijzigd".

Treffender kan het niet worden samengevat. Na een huwelijk van bijna twintig
Jjaar ervaart zij de enorme behoefte van haar partner om vrouw te zijn. Als man
wordt hij steeds ongelukkiger. Door middel van realistisch beschreven scenes,
terugblikken en overpeinzingen beschrijft Patricia wat de transitie van haar



transgender partner betekent. Niet alleen voor haar relatie, maar ook voor
haarzelf en hun dochter Floor. Hoewel die de transitie volledig accepteert, blijft
ze toch ‘papa’ zeggen. Floor vindt het een eretitel. Terwijl Patricia’s partner met
ups en downs foegroeit naar datgene wat onontkoombaar en vurig gewenst is,
betekent dit voor haar natuurlijk iets heel anders. Zoals concessies doen en
meebewegen, maar ook haar eigen reacties en emoties een plaats geven. Heel
subtiel, met gevoel en met liefde wordt beschreven hoe zij en haar partner
elkaar opnieuw ontdekken.

Patricia van Laerhoven

Na onze Pink Diemenlezing door transman Alex Bakker afgelopen najaar,
realiseerde ik mij hoe weinig we eigenlijk weten van elkaar - in dit geval over
de Tin LHBTQ+. "Situatie gewijzigd" is een heel optimistisch en inspirerend
boek, voor transmensen, maar zeker ook voor iedereen die benieuwd is wat zo'n
transitie allemaal betekent voor een stel. Van harte aanbevolen.

Volg ons op Facebook

Voor Facebook-leden is er een besloten groep, waarvan je lid kan worden.
Het adres is: https://www.facebook.com/groups/pinkdiemen/
De openbare Facebook-pagina vind je hier: https://www.facebook.com/pinkdiemen/

Volg meer nieuws op:
. https://www.facebook.com/groups/LHBTIQ/ - Heel diverse informatie over
alles wat de LHBTIQ-gemeenschap betreft
o https://www.rozestadsdorp.amsterdam/ - Hier vind je informatie over alle

activiteiten van de Roze Stadsdorpen in en om Amsterdam.




