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Laatste Vrijdag van de maand, vanaf 16.00 uur
Grand Café Blauw, Theater de Omval

De reguliere borrel (vergezeld van een vlees- of vega-bitterbal)
vindt plaats op 24 november in Grand Café Blauw.

Kom gezellig naar de borrel. Er is deze maand weer en queer-film in de Omval na
de borrel (zie hieronder).



Misschien vinden mensen het gezellig om aansluitend aan de borrel te bljjven
eten in het Theater. Reserveer dan via de kassa van het theater ook voor het
restaurant.

LHBTIQ+-film in Theater de Omval
24 november 2023 20.00 uur

Deze maand: Tadr,
met Cate Blanchett, Noémie Merilant en Nina Hoss

Cate Blanchett vertolkt de rol van Lydia Tdr (een fictieve dirigent) op
adembenemende wijze.

Lydia Tar is topdirigent bij het Berlin Philharmoniker. Ze draagt op maat
gesneden pakken en kasjmieren fruien, luistert naar NPR Radio, heeft niet alleen
een PhD, maar ook een Emmy, een Grammy, een Oscar én een Tony. Ze heeft de
juiste maniertjes, kiest haar woorden zorgvuldig en weet precies wanneer ze een
grapje moet maken terwijl ze geinterviewd wordt voor The New Yorker. Kortom:
Lydia Tdr behoudt altijd de controle. Tot dat ene moment waarna ze haar
ijzeren grip - op het leven, haar imago, en misschien ook wel de realiteit - begint
te verliezen, en haar zorgvuldig gecureerde bestaan uiteenvalt. Haar
grensoverschrijdende relaties met vrouwen uit het orkest, haar nietsontziende
zucht naar status en succes, én haar grote dédain voor de politieke overtuigingen
van haar studenten blijken een giftige combinatie, en het kaartenhuis stort
ineen.

Een film die je zeker niet mag missen (als je hem nog niet hebt gezien), maar
waar je waarschijnlijk ook wel een fweede keer naar toe wil, zeker in het

gezelschap van meer Pink Diemenaren.

Tickets verkrijgbaar bij Theater de Omval.



Diversitertscafé
zaterdag 4 november tussen 19.30 en 20.30 uur in De Schakel.
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"Welke feestdag vier je wel en welke niet?" Dit is één van de vragen die
deelnemers aan het diversiteitscafé met elkaar zullen uitwisselen.

Diemenaren en Diemenezen van jong tot oud, met of zonder beperking, van
verschillende culturele achtergronden, gender en seksuele geaardheid en
statushouders; werkelijk iedereen is welkom. Het doel is om in gesprek te gaan
met iemand die je anders niet zo snel ontmoet. De avond staat in het teken van
nieuwsgierig zijn naar de ander, opdoen van nieuwe ideeén en in open gesprek
gaan met elkaar, waar de mening van iedereen ertoe doet. Dit gebeurt aan de
hand van korte opdrachten en prikkelende vragen.

Ideeén gevraagd: een alternatief voor onze boottocht?

Het bestuur van Pink Diemen heeft enkele jaren achtereen een leuke uitstap
georganiseerd naar het Light Festival met een boottocht in Amsterdam. Het
bestuur vraagt zich af hoeveel belangstelling er is voor een herhaling van deze
boottocht. Maar wellicht kunnen we een volgende keer iets anders doen.
Daarom vragen we de lezers om aan ons fe laten weten wat jullie graag zouden
willen. Boottocht? Iets anders? Zo ja wat dan? Laat iets van je horen en stuur
een e-mail aan pinkdiemen@freedom.nl. Dat kan tot en met 19 november 2023
(i.v.m. de tijd nodig voor de organisatie).

Terugblik Pink Diemen lezing "Transgender in Nederland”

Door Frits Bloemink

‘Transgenders hebben sinds mensenheugenis bestaan. In sommige culturen waren
zij zelfs een aparte groep binnen de samenleving. Het woord ‘transgender”
daarentegen is nieuw. Vroeger werd het wel ‘transseksualiteit’' genoemd of
'genderidentiteitsstoornis’ en het zal met de tijd wel weer veranderen'.



Aan het woord is Alex Bakker, historicus en transman. Op 1 oktober jl. gaf hij in
de filmzaal van Theater De Omval een Pink Diemen lezing onder de titel
‘Transgender in Nederland’, een buitengewone geschiedenis.
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Meer dan vijftig belangstellenden kwamen naar hem luisteren, onder wie de
wethouders Matthijs Sikkes- van de Berg en Marian Everhardt. Aan de hand van
historische film- en televisiebeelden vertelde hij over de enorme veranderingen
die zich op dit gebied in ons land hebben voorgedaan. Zo werd in de jaren vijftig
het beeld nog bepaald door mannen die vrouwen werden, met als onvolprezen
rolmodel de Amerikaanse actrice en fransvrouw Christine Jorgensen (1926-
1989). Het duurde tot 1971 toen in ons land de eerste transman zijn anonimiteit
opgaf en Rik Henning met naam en foenaam op de televisie verscheen in het
programma Een klein uur Uvan Koos Postema. Tot die tijd was er sprake van een
subcultuur. De ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld Madame Arthurin de
Warmoesstraat in Amsterdam herinneren of de bar Oporto. Alex benadrukte
dat de acceptatie van transgenders lange tijd in de weg werd gestaan door
hardnekkige opvattingen in de psychiatrie, als zouden transgenders ‘psychisch
gestoorde medemensen'’ zijn die naar een psychiater moesten en niet naar een
chirurg. Met name dankzij seksuoloog Coen van Emde Boas begon deze opvatting
te kantelen en in 1968 voerde de legendarische arts Otto de Vaal de eerste
transseksuele operatie in Nederland uit. Op een rustig analyserende manier - de
historicus eigen - liet Alex Bakker de geschiedenis de revue passeren. Pas aan
het slot als reactie op een vraag uit het publiek, schitterde er de emotie van de
ervaringsdeskundige doorheen. De conservatieve tegenreactie, die zich
tegenwoordig op meerdere ferreinen luidruchtig manifesteert - maakt stampij
over het gebruik van z.g. puberteitsremmers bij minderjarigen. Dat frustreert
Alex Bakker zeer. Het effect ervan is namelijk omkeerbaar en als je wilt kun je
ermee stoppen. Maar je kunt er ook mee voorkomen dat je op latere leeftijd
zware operaties moet ondergaan om jezelf te worden. Alex spreekt uit ervaring!
Toen er na afloop in café Blauw werd nagepraat, bekende hij dat hij het zo'n fijn
en betrokken publiek had gevonden. ‘Zoiets voel je meteen als spreker’, zei hij,
het had hem zeer geinspireerd.



Terugblik Pink Diemen Spelletjesavond

Door Marianne van Staa

Welcome To De Grote Dalmuti

Op een regenachtige woensdagavond schoven een handje vol Pink Diemenaren die
van spellen houden bij elkaar aan een tafel in Café Blauw. Jeroen had weer een
tas vol spellen bij zich en we begonnen met een spel met een moeilijkheidsgraad
in het midden. Het was "Welcome To".

Na de uitleg van Jeroen was het nog niet allemaal even duidelijk. Dat lag niet aan
Jeroen, maar het was gewoon heel veel informatie: percelen, huizen,
huisnummers, parken, zwembaden, hekken, makelaars en bouwopdrachten. Een
woonwijk creéren op papier, puzzelen en keuzes maken.

Het leuke van dit spel was dat je niet op je buurt hoefde te wachten want
iedereen speelt tegelijkertijd en werkt aan zijn eigen woonwijk op zijn eigen
papiert je. Daardoor is het ook niet mogelijk om in de gaten te houden hoeveel
punten ieder heeft. Pas aan het eind van het spel ga je al je punten invullen. En
op dat moment bleek weer hoe goed Jeroen zijn spellen beheerst. Met een ruime
puntenvoorsprong was hij de absolute winnaar.

Na dit spel was er nog even tijd voor een iets makkelijker spel: "De grote
Dalmuti”, een kaartspel waarbij het er om gaat om als eerste al je kaarten kwijt
te raken. Thijs had ondertussen geen andere gasten meer en omdat hij gek is op
kaartspellen schoof hij ook aan om mee te spelen. We speelden een aantal
rondjes en ook nu weer won Jeroen ieder rondje.

Het was een zeer geslaagde avond en we maakten ook meteen een afspraak voor
een nieuwe spellenavond: op 17 januari 2024 komen we weer bij elkaar. Iedereen
die zin heeft om aan te schuiven is dan van harte welkom en dan hopen we dat er
iemand een keertje van Jeroen zal winnen.



Terugblik Pink Diemen borrel op 27 oktober 2023

Door Ed Hagenaars

Op vrijdagmiddag 27 oktober had een klein-maar-fijn aantal Pink Diemenaren de
herfstregen getrotseerd om naar de maandelijkse ontmoetingsborrel te gaan.
De sfeer was ontspannen, waardoor er mooie gesprekken ontstonden en we
elkaar weer beter leerden kennen. En de bitterballen lieten zich weer goed
smaken.

Volg ons op Facebook

Voor Facebook-leden is er een besloten groep, waarvan je lid kan worden.
Het adres is: https://www.facebook.com/groups/pinkdiemen/
De openbare Facebook-pagina vind je hier: https://www.facebook.com/pinkdiemen/

Volg meer nieuws op:
. https://www.facebook.com/groups/LHBTIQ/ - Heel diverse informatie over
alles wat de LHBTIQ-gemeenschap betreft
. https://www.rozestadsdorp.amsterdam/ - Hier vind je informatie over alle

activiteiten van de Roze Stadsdorpen in en om Amsterdam.




